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Gods geheim
door Arie van der Stoep

God had een geheim. Niemand kende het. In het paradijs had Hij aangekondigd dat de

nakomeling van de vrouw de kop van de slang, van de duivel, zou vermorzelen. (1) Dat leek toen

onmogelijk. Want niemand is zonder zonde. En juist door de zonde had de satan macht over ons

gekregen en was de dood over ons gaan heersen. Een nakomeling van de vrouw zou hem dus

nooit kunnen verslaan!

Maar God weet raad! Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. (2) Vanaf dat moment

koesterde Hij een geheim, een plan. Hij zou ons bevrijden van die overheersing. Wij zouden weer echt

leven en de satan zou onder onze voeten vertrapt worden. (3) Maar hoe wilde Hij dat bereiken?

Geniaal!

Toen kwam Jezus, geboren als een kind. Hoewel... niet zomaar een kind. Hij was wel uit een vrouw

geboren, maar Hij was een mensje zonder zonde! Hij was Gods eigen, heilige woord, in het paradijs

gesproken en in een vrouw gelegd, om zo mens te kunnen worden, (4) Gods undercover agent!

Gods eigen woord zou als mens alle zonden van de mensheid op zich nemen en er de straf, het

oordeel, voor ondergaan. Zo zou die barrière tussen God en ons in één klap afgebroken en weggedaan

worden. En zo zou elk recht van de satan op ons vervallen. Zijn heerschappij over ons zou verbroken

zijn en niet langer zou hij ons naar het dodenrijk kunnen verwijzen. Dat was Gods plan! Een geniaal

plan!

Ga maar na: Toen, in het paradijs, verwierp de mens Gods woord, met alle gevolgen van dien. Vandaag

echter neemt hij Jezus aan, neemt hij dus Gods woord weer aan, is dat voor hem weer de waarheid! Dat

woord, dat hij eerst verwierp, redt hem nu. Wie had zoiets kunnen bedenken!

Openbaar geworden

Jezus was Gods geheim. (5) Wie in Hem gelooft, zal niet sterven, maar leven! (6) Niet langer eet hij van

de boom van de kennis van goed en kwaad, maar neemt hij van Jezus, de boom van het leven, en leeft

hij eeuwig!

Had de satan Gods geheim begrepen, dan had hij er nooit aan meegewerkt, dat Jezus stierf. (7) Maar nu

is het te laat voor hem. Gods geheim is openbaar geworden. (8) Hij werd uit de vrouw geboren, opdat

wij uit God geboren zouden worden, als eeuwig levende kinderen van God, als zijn zonen.

Uit de Bijbel:

(1) Genesis 3:15.

(Tot de slang zei God:) Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad;

dit zal u de kop vermorzelen ...

(2) Lucas 18:27.

Hij (= Jezus - AvdS) zei tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.



(3) Romeinen 16:20a.

De God nu van de vrede zal weldra de satan onder uw voeten vertreden (= vertrappen - AvdS).

(4) Johannes 1:14a.

Het Woord is vlees geworden (= het woord dat God sprak, is mens geworden - AvdS) en het heeft onder

ons gewoond ...

    Filippenzen 2:7.

(Christus die) ... Zichzelf ontledigd heeft (= die zijn heerlijkheid bij God heeft afgelegd - AvdS), en de

gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

(5) Kolossenzen 2:2-3.

Opdat hun harten (= de harten van de gelovigen - AvdS) getroost ... worden ... en zij het geheimenis

van God mogen kennen, Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn.

(6) Psalm 118:17.

Ik zal niet sterven, maar leven

en ik zal de daden van de HEER vertellen.

    Johannes 11:25.

Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ...

(7) 1 Korintiërs 2:7-8.

... wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God, die God (reeds) van eeuwigheid

voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers van deze eeuw (= geen van de

machten van de duisternis die over deze tijd regeren - AvdS) heeft van haar geweten, want indien zij

van haar geweten hadden, zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

(8) Kolossenzen 1:26-27.

Het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn

heiligen (= de gelovigen - AvdS). Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit

geheimenis is onder de heidenen: Christus onder (in) u, de hoop van de heerlijkheid.
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